vergeten
kinderen

toen en nu

Wat als je vader teveel drinkt?
Of je moeder de hele dag op de bank ligt? Wie zorgt er dan voor jou?
In de schoolbieb vind je het spreekbeurtpakket 'Vergeten kinderen’.
Over kinderen met een vader of moeder die psychiatrisch patiént is.
Met daarin een bijzonder verhaal over het Joodse meisje Selma, geboren in 1926.
Zij had een moeder die psychiatrisch patiént was.

Je vindt het spreekbeurtpakket ook op wwwypse.nl en www.nmkampvught.nl/werkstuk-spreekbeurt/



